Luister naar de muziek.

Wat is dit voor muziek?

Welk gevoel roept deze
muziek bij je op ?

Je mag hier iets
van opschrijven.

Bekijk de foto’s
op het beeldscherm.

Wat zou je schrijven op
een kaartje aan de
medewerkers van de da-
miaanactie ?

Schrijf het maar op.




Wie of wat heeft jouw
wel eens ontroerd ?

Wie wil mag een kaarsje
aansteken,
als teken van dank,
voor alle mooie dingen die je
wel eens ontroerd hebben,

een schouderklopje, een arm
om je heen, een vriendschap-

pelijk duwtje in de rug, ...

Vul maar aan op de flap:

Waarvoor wil jij je inzetten ?
Waarom ? En hoe ?

Je mag ook reageren
op de kaartjes.




Kies uit de kaartjes het
woord dat best bij
pater Damiaan past;

leg het in de schaal
met de zuurtjes

je mag eéén zuurtje nemen

Passen zuurtjes bij
het leven van
pater Damiaan ?

Hoe passen ze ?
Wat vind jij daarvan ?

Schrijf maar op.




