
 

 

Thinking Day Scouts en Gidsen – 22 februari! 

 
Uit het testament van Baden-Powell: 

 

[…] Beste Scouts en Gidsen, 
 

De echte weg om geluk te bereiken is door geluk aan andere mensen 

te geven. Probeer deze wereld een beetje beter achter te laten dan je 
haar gevonden hebt zodat als jouw moment is gekomen, je gelukkig 

kan heengaan met het gevoel dat je in ieder geval je best hebt gedaan 

en je tijd niet hebt verspild. 

“ Wees paraat” om op deze manier gelukkig te leven en te sterven. 

Blijf altijd trouw aan je scoutsbelofte, zelfs als je niet meer jong bent 

en moge God je helpen steeds het goede te doen. 
 

Jullie vriend  

Baden-Powell 
 

Op zaterdag 22 februari vieren scouts en gidsen wereldwijd “Thinking 

Day ofwel Founders Day”. Dit is de dag waarop de stichter van de 
scoutsbeweging Lord Baden-Powell of Gilwell werd geboren. Het is een 

beetje een internationale versie van onze Dag van de Jeugdbeweging 

waarop scouts en gidsen in uniform naar school of het werk gaan.  
 

Mooie feestdag gewenst! 
  

 

 

 

 
 


